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YARADILIŞ VE KAYITLAMA SİSTEMLERİ 


«Tabiatta, bilirsiniz ki, hiç bir şey yok olmaz. Ne bir ses, ne bir söz, ne bir hareket... Olduğu çağ ne kadar eski veya yeni olursa olsun, bütün bu oluşlar oldukları andaki gibi tabiat için" dedirler. Bu dalgalanmada, zaman ve mesafe mefhumu yoktur. 
Bugün dünyanın herhangi bir köşesinde söylenen sözü veya akis yapan hareketleri, yine dünyanın herhangi bir köşesinde aynı anda işitmek, dinlemek [ve] zaptetme[nin] mümkün olduğunu görüyoruz. Yann bizi saran tabiat unsurları içinde, binlerce ve binlerce sene evvel söylenmiş sözleri, olduğu gibi toplayıp tespit etmek imkânına elbette varılacaktır. Tabiatın bugün için esrar dolu sinesine gireceği muhakkak görülen insan zekâsı, beklenilen hakikatleri ortaya koyacaktır.» 

Mustafa Kemal Atatürk 

Celse ■ 1... 8 - 3 -1974... Ruhsal Plân - (Y) 

P: Evet, müşküllerin hallinde izlenecek yollan takip etmeden evvel, kişioğlu kendi iç müşküllerini çözümlemelidir. Vasıtaların seçilişindeki mana ve maksat, bir çiçeğin meydana gelişindeki mana ve maksat gibidir. Ne demektir bu? Allah ve kanun-u tabiîsi, herşeyin mana ve maksadını beraberinde temin etmiştir. Bu itibarla, sizin görmek istediğiniz işin de mana ve maksadı Ruh Plânları'nca temin edilmedikçe muvaffak olmuş sayılamaz. 

Şimdi sen, binbir zorlukla yalvarıyor, istiyor ve arıyorsun. Amma sana gerekli olan bilgiyi kimin vereceğini bilmiyorsun. İstediklerini çeşitli seviyelerdeki ruhî varlıklardan alabilirsin. Tâ ki ihtiyacın cevaplamncaya kadar. Amma bazen ihtiyacının cevaplanması hiç de sizin tasavvur ettiğiniz şekilde vuku bulmayabilir. Bu durumda, gönlünüz istese de istemese de, size gelmekte olan cevapların istikametini, çıkış yerini, bilhassa vasfını tayin etmeniz bir icap olur. 



Biz bir Plân'ız. Bize ait bir ismin mevcut olması şart değil. Sizleirin alışkanlığınız bizi bağlamaz. Bir bakıma, hür vicdanlı insanların şeriate bağlanmamaları gibi bir şeydir bu. 
Bundan sonra, bir müddet için size bazı bilgiler vereceğiz. 
Bilgilerin alınışından sonra veya alınışı sırasında münasip şekilde soruşturma yapabilirsiniz. Şunu uygulamanızı rica ederiz ki: Soracağınız sorularınızı, sizlere bildirilen sözlerin daha iyi anlaşılır olması, kapsamının daha geniş olması için tanzim ediniz. 

Medyom: Öyle zannediyorum ki, şu anda tebliğ veren varlık, Piân'ın sözcüsü olarak tahmin ediyorum, Roma devrinde yaşamış. Çünkü [celsenin başında] karşımda ışıldayan iki imaj gördüm. Biri, yuvarlak tombul yüzlü, tipik bir enerjik Romalı yüzü. Hatta sanki başında bir defne çelengi varmış gibi. Sonra yine, aynı varlığın Romalı miğferiyle yüzünü ve siluetini görür gibi oldum. Söylenen sözlerle bu iki imaj arasında nasıl bir rabıta var bilemiyorum. Yoksa başka bir yabancı imaj mı karışıyor, onu mu naklediyorum. 

P: Evet bu iki imaj bana aittir. Benim son hayatımın en belirgin anısı bunlardır. O zamandan beri dünyada enkarnasyona uğramadım. Acaba bu, benim hiç doğmayacağım mı demektir? Bilemiyorum.. Mensubu olduğum bir topluluğun, bana vermiş olduğu bir görevi yerine getirmek için, medyomunuzun dışa uzanmış tebliğ alanlarını kontrol ettim. Böylece bir konuşma imkânı doğdu. Belirli bir gayemiz yoktur. 
Bu irtibatta, bir bakıma, buraya kadar uzanan medyomunuz[un] çağrılan, tarafımızdan cevaplandınlmaya çalışılacaktır. Bunun süresi de size bağlıdır. Bizim verebileceğimiz bilgi boldur. Bizim kapasitemize, sizin kapasitenize, gelişe cek olanlann ihtiyaçlanna bağlıdır. Evet, bir dahaki müra* caatta bir irtibatın kurulup kurulamayacağını da bilmiyoruz. inşallah bir liyakat şekli olur da buna bağlı olarak birtakım bilgiler alınır ve verilir. Tekrar görüşmek ümidiyle.. 

Celse * 2™ 15 - 3 -1974™ Ruhsal Plân - (Y) 

P: Evet.. Sorulanmzı sorunuz. 

S: Efendim, geçen celsemizde bize, sizin bilgi vereceğinizi ve suallerimizin de verdiğiniz bilgileri genişletmek, de* 



taylandırmak yönünde olacağım belirtmiştiniz. Bu bakımdan biz bu hafta sual hazırlamadan geldik. Suallerimizi, sizin dediğiniz gibi, bilginin verilişi sırasında veyahut bilâhare üzerinde çalıştıktan sonra hazırlayacağız. 

P: Size, umumiyetle kullandığınız bir terimin bize göre olan anlamını, teferruatlı anlamım izah etmeye çalışacağız: Siz, 'kâinat hafızası' veya başka bir isimle 'akaşa’ dediğiniz kavramdan pek az şeyler biliyorsunuz. Bunun sizler tarafından iyi bir şekilde kavranmış olması ve özellikle mukadderatınızın teşekkülü konusunda daha mantıksal bir tertibe girmeniz çok faydalı olur. Burada 'kâinat hafızası' terimi yerine 'zaman meksefesi' ismini kullanacağız, yani zamanın teksif olunarak birikmiş olduğu manasında. Bu neden böyledir? Zaman bize göre bîr enerji türüdür. Bu yüzden bu enerjinin, bu bir tür enerjinin kaydı değil, teksifi, kondansasyonu sözkonusudur. O halde, sizin akaşa ismini vermiş olduğunuz kavrama biz bu manada bir anlam vermekteyiz. 

Zamanın teksif olunması hah veya zamanın kaydolunduğu yer veya zaman meksefesi; hıfzeden, kendinde saklayan bir büyük enerji deposudur. Enerjinin çeşitli görünüşleri’ vardır. Hayat enerjisi, zaman enerjisi ile birleştiği zaman, birleştiği vakit, fizik enerji ve bundan da mekânlar meydana gelir. Mekân, fizik enerjinin bir mahsulüdür. 
Onun içerisinde ihtilât halinde zamanın ve hayatın enerjisi değişik oranlarda mevcuttur. Bu değişik oranda oluş, sonuç olarak fizik evreninizde değişik zaman şartlarım oluşturur. 
Ağır zaman, orta zaman, hızlı zaman tarzında. Zaman enerjisinin hayat enerjisi ile olan müşareketinden birtakım değişik yoğunlaşmalar ortaya çıkar. 

Hız, hayat enerjisi ile zaman enerjisi arasındaki denge¬ nin, zaman enerjisi lehine artmasıdır, bir nevi bozulmasıdır. 
Hız arttıkça zamanın, zaman enerjisinin daha yoğun olduğu, fakat hayat enerjisinin daha az yoğun olduğu görülür. O halde zaman enerjisi yoğunlaştıkça sürat çok artar ve de sürat çok arttıkça yoğun zaman enerjisi daha muktedir hale geçer. Demek kİ fizik enerji, sözkonusu ettiğimiz bu iki enerjiden meydana gelen bir muhtelit ve analitik sonuçtur. Analitik sonuç, daima bu iki faktörün, zaman ve hayatin birbirinden tefrik edilebileceği[nin ], ayrılabileceğinin müşahede ve tecrübesinin mümkün olduğunu belirlemek için kullanılmıştır. 

Fizik enerji, evrendir. Evreni oluşturmuştur. Evrenin esasına, künhüne ulaşabilmek için, hayat enerjisi ile zaman enerjisinin ne olduğunu bilmek, kavramak, bunları saptamaya çalışmak lâzımdır. Fakat bunlar insanlar için pek Çok yüksek konulan ihtiva eder. Bu bakımdan, bizim daha teferruatlı bilgiye geçmemiz şimdiki halde imkânsızdır. Sadece, bunlann mevcut olduğunu ve bu ikisinin tedahülü ile, hayat ve zaman enerjilerinin sentetik bir mahsulü olarak fizik enerjinin, kâinat enerjisinin verilmiş olduğunu biliniz yeter. Bu da zaten zaman meksefesinin sizler için biraz daha anlaşılır olabilmesi için bir girizgâhtan başka bir şey değildir. Evet.. 

Zaman meksefesi, fizik enerjinin müvellidi olan zaman enerjisini saf haliyle teksif eden bir mekanizma değildir. Zaman meksefesinin içerisinde[ki zaman enerjisinin], yani hafıza vazifesini görecek olan kayıt sisteminin niteliği ile, fizik enerjiyi hâsıl etmekte kullanılan zaman enerjisinin niteliği arasında çok fark vardır. Bu fark yoğunluktan mütevellit olduğu gibi, fizik enerjinin içerisindeki [zaman enerjisinin] niteliğinden de ileri gelir. O halde, zaman meksefesi nedir? 
Bu, sizin dünya seyyarenizin astral ikizinde, astral benzerin¬ de bir nevi atmosfer tabakalarının yoğunlaşması gibi, yoğunluğa bağlanmıştır. Biraz daha açarak söylemek icabederse, astral dünyanızın muhtelif kesafetleri içinde, belirli iki kesafet arasına yerleştirilmiş bir sistem vardır ki, işte bu sistem, sizin zaman meksefenizi teşkil eder. Astral ikiziniz, dünyanız fizik evrende mekân teşkil ettiği zamandan evvel meydana gelmiştir.. Ve ondan sonra, dünyanızın teşekkülâtında meydana gelen bütün fizik enerji tahavvülatımn inikasları, bu meksefede teksif olunmuştur. Ve bütünü ile kendi seyyarenizin her türlü fizik enerji yayını, astral ikizinizin zaman meksefesi dediğimiz kısmında, miktar-ı kâfide ve yeter olarak tespit edilmiştir. Orada, bütün dünya hayatının, bizim bildiğimize göre, 2,5 milyar C 1 ) yıldan beri devam eden canlılık fonksiyonunun kayıtları mevcuttur. Bu, yalnız sîzler için değil, üzerinde canlı taşısın veya taşımasın, gelecekte veya geçmişte taşıyacak veya taşımış olsun, her fizik kütle için bir astral ikiz kütle, dolayısıyla bir zaman meksefesi vardır. Bugünlük bu kadar. 

Konumuz henüz bitmemiştir. Verdiğimiz kavramların iyi anlaşılmasını isteriz. Yazıldığı kadarıyla iyi anlaşılmasını.. Medyomunuzun şimdiki kapasitesi daha fazla celse yapmaya müsait değil. Mamafih ilerde daha muktedir olacaktır. 
Tekrar görüşmek üzere.. 

Celse - 3... 22 - 3 -1974... Ruhsal Plân - < Y) 

P: Fizik kâinatın mayasında, hayat ve zaman enerjilerinin müştereken bulunduğunu söylemiştik. Hayat enerjisini daha kolay anlayabilmeniz için, spiritüel enerji de diyebilirsiniz. Fakat buradaki spiritüellik, sizin anladığınız Özel manada değildir. Hayat enerjisinin, ruh enerjisi ile bir ilgisi yoktur. Ruhun meydana gelişi, hayat ve zaman enerjilerinin bırarada bulunmasına bağlı değildir. Olmadan olmuş bulunan ruhî enerji; varlık, hayat ve zaman enerjilerine tasarruf edebilecek tek üstün eherjidir. 

Hayat ve zaman enerjileri, oluşumun ta kendisidir. Zira yaradılış fonksiyonunun meydana gelişinde, bir zamansızlık sözkonu sudur. Kutsal Kitaplarınızda Evrenin peyda olmasının, daha doğrusu varlık halinde teşekkül edişinin bir süresi yoktur. Çünkü ne hayat enerjisi tek başına, ne zaman enerjisi tek başına, Evreni meydana getiremeyen iki unsurdur . Bundan dolayı, meydana geliş, zamansız ve süre¬ siz olmak üzere anidir denmiştir Kutsal Kitaplarınızda. 

Hayatı, özellikle fizik hayatı, madde hayatını, elektrikî ve spiritüel bir alaşım olarak anlamak zorundasınız. Fizik maddenin ister büyük partiküllerine, ister küçük partiküllerine doğru hareket edin, daima bu iki unsurun size kendilerini kabûl ettirmeye çalıştıklarını görürsünüz. Madde, gitgide bir elektrikî enerjiye ve bir şuurluluğa doğru tahvil olur. îşte bu, elektrikî ve ruhî bir alaşım olmasının sonucudur. Şu halde, spiritüel sözünden, ruh sözünden anlayacağınız mananın; bu sözcüklere verdiğiniz, bu kavramlara izafe ettiğiniz mananın dışında başka manalar aramak zorunluğu içindesiniz. 

Zaman enerjisi, akaşa sistemi içinde, zaman meksefesi tarzında derin bir faaliyet içerisinde, fakat birikmiş olarak durmaktadır. Bu, bir mekân içerisinde mevcut olan maddesel bir tabakanın; muhtelif yerlerindeki sertleşmeler, kalınlaşmalar, şekil almalara benzer. Kaba bir misalle, bir cam küre düşününüz: Bu cam kürenin muhtelif yerlerinde kabarıklıklar, diğer parçalara nazaran daha kaim cam yoğunlaşmaları tasavvur ediniz. Küre tümüyle zaman enerjisini temsil eder. Bu kalınlaşmış kısımlar da zaman meksefesini ifade eder. Tabi ki bu misal, anlayışınızın artmasına vesile olmak üzere seçilmiştir ve tam da değildir. 

Zaman enerjisini kullanabilecek hale gelmeniz ilerde mümkün olacaktır. Zaman enerjisine bağlı olarak, onun yoğunlaşması yani hızın artmasına bağlı olarak, siz uzun süre hayat tecrübesini devam ettirebileceğiniz gibi, fizik mekânlar arasında da gayet çabuk olarak seyahat etme imkânını bulabilirsiniz. Zaman enerjisi bir fizik cis min , bir organik cismin mekânlar arasındaki yer değiştirmesini en ekonomik şekilde temin edebilecek bir güçtür. Bir çok uygarlıkların varlıkları bu enerjiyi tasarruf etmektedirler. Sizin dünyanızda da vaktiyle bu enerjiden istifade eden kavimler bulunmuştur ( 2 ). 

Hayat enerjisinin zaman enerjisiyle beraber fizik kâinatta aynı mekânlar içerisinde bulunması, muhtelif buutları teşekkül ettiriyor. Buutlar nasıl meydana geliyor? Buutların meydana gelişinde, fizik kâinatın kendine katlanması gibi bir noksan tahayyüle gitmekten artık sarfınazar ediniz. Birin ikiyi, ikinin üçü meydana getirmesi, üçün dördü 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meydana getirmesi demek değildir. Zaman ve hayat enerjilerinin kesafet ve orantı bağıntılarına göre, buut farkları ortaya çıkar: Zaman enerjisi muayyen yoğunlukta ve hayat enerjisi de belirli oranda biraraya geldiği zaman, değişik buutlar hâsıl olur. Bunlara bir rakam vermenin bir zarureti yoktur. Fakat genel kaide; hayat enerjisi büyük oranlarda, zaman enerjisi büyük yoğunluklarda bulunduğu sürece, buutların irtifaı artar. Bu, sonsuza kadar böyledir. 
Çünkü bütün enerjilerin en son buudu. Yaratıcı Enerji'dır, belki de Yaradandır. 

Bu sözlerimizi değişik bir anlayış içerisinde yorumlamaya çalışın. Ümit ediyoruz ki, ilerde sîzlere kozmik yanı evreninizle alâkalı, evrenbilim denemesi tarzında bazı izahatlarda bulunmak kısmet olacaktır. 

Bu iki enerji türünün dağılışı, biraraya gelişi, vücut buluşunun sebepleri üzerinde biz, size bir müddet daha, tek yönlü olarak bilgi vermeye çalışacağız. Siz soru sormaktan ziyade, bunları öğrenmenin icabettiğini anlamalısınız. Öyle ümit ediyoruz ki, bunlar üzerinde bilgili olarak tartışma yapabilecek güçte değilsiniz. Sadece takrir içerisinde belirsiz ve belli belirsiz bazı noktaları temyiz edebilirsiniz,, ama bu sadece bir edebiyat olur. Biz size doğrudan doğruya 'bilgi' veriyoruz. Bu bilgiyi başka bilgilerinizle, şimdiki halde, esaslı şekilde kıyas edip irtibatlayamazsmız. Denebilir ki, bu tarz bilgiyi yeryüzünde; birkaç mihrak çekebilmiştir. Bu, neden size [de] isabet etti? Bunu kavramak, bizce, birinci hareketiniz olmalı. Niçin böyle değişik kavramlarla dolu bir bilgi akımı sîzlere tevcih edilmiştir? Anlamı ve kapsamı ne olabilir? Netice ne olabilir? Tekrar görüşmek üzere,. 

Celse - 4... 5 • 4 -1974... Ruhsal Plân - (Y) 

P: Soracağınız bir şey var mı? 

S: Hayır efendim. 

P: Medyomunuz bundan sonra, celseden evvel 10-15 dakika kadar konsantrasyon çalışmalıdır. Bu konsantrasyon- 


7 




da kendine uygun gelecek bir duayı veya cümleyi tekrar etsin, O zaman irtibat kurmak için bir zaman harcaması gerekmez. 

Evet, zaman meksefesinin kozmik yapısı hakkında iptidaî bilgileri vermeye devam ediyoruz. Her gezegenin astral ikizi vardır demiştik. Ve fizik plân, astral plâna göre in sn olunur. O inşaatın astraldeki esası, bunun tarafından [yani astral ikiz vasıtasıyla] bir yansıma tarzında fizik .plânda muhtelif yoğunluklara dönüşür. işte böylece, fizik bir şey hâsıl olur ( 3 ). Bir insan da fizik bedene geçmeden evvel, fizik bedeninin bir astralini, astral plânda teşekkül ettirir ( 4 ). 
Bu, bilinen bir husustur. Teşekkül ettirilen bu astral varlık, sizin fizik plândaki vücudunuzun İç [yani seyyal] yapısını teşkil eder. Sanki, fizik beden bunun üzerine inşa edüiyormuş gibidir. 

Zaman meksefesi de fizik âlemden inikas eden, yansıyan bütün tesirlerin yoğunluğa göre tasnif olunduğu bir depodur demiştik. Zaman meksefesinde bu tasnif işi nasıl olur? Bunu açıklamak için, anlayışa kolaylık verdiği kanaatiyle, bir insanı ele alalım: insan, organizatör varlığın yani ruhun bir aleti olmak itibariyle, önce bir bedendir. Bir fizik kompozisyondur. Fizik plân, önceki sözlerimizden de hatırlanacağı gibi, hayat ve zaman enerjilerinin birleşmesinden meydana gelmiş fizik enerjinin bir tezahürüdür. Fizik enerjinin unsurları, .böylece hayat+zaman enerjisi olmuş oluyor. Bunu birçok kereler tekrar ettik. 

Şimdi, fizik plânda vuku bulan her türlü hareket, her faaliyet veya tesir, kendi aslını teşkil eden zaman enerjisini de daima alâkadar eder. Ve zaten fizik hareket, faaliyet, zamana bağlı hususlardır. Yani zaman enerjisiyle mukayyettir. Dolayısıyla fizik mekânda vuku bulan her vakanın, her hareketin, zaman enerjisi kanalıyla daima meksefeye, bu kondansatöre, akaşa ismini verdiğiniz bu kozmik kitaba kaydolması tabiîdir. Ve bunun gayet seri ve dakik bir şekilde vuku bulduğunu da unutmayınız. Nasıl ki Kutsal Kitaplarınızda, sevabınızın ve günahınızın kaydedildiği zikredilmiştir ( B ). işte bu sembolizmin bizlere göre açıklaması böyledir. 





İnsan, fizik bedeniyle bir ruhî varlıktır esasında. Ruhî enerji hayat enerjisi değildir. Bunu evvelce de söylemiştik. 
Şimdi, ruhî faaliyet hayat enerjisinin vasıtası değildir. Yani bedende tezahür eden ruhî enerji, canlılık veren enerji değildir. Fizik maddeyi canlı kılan, hayat enerjisidir. Ruhî enerji, hayat ve fizik enerjilerini kullanan ayn bir güçtür. 
Bu noktaya dikkatinizi çekerim. Böylece birçok bilgilerinizin daha başka türlü, daha düzeltilmiş şekilde anlaşılması imkân dahiline girmiş olacaktır. 

Evreninizde, hayat enerjisi ile canlı diyebileceğiniz birçok mekânlar vardır . Ama bunlar aynı zamanda ruhî enerjiye sahne olmuş demek değildir . Bu bakımdan, tekâmül için, muhakkak ruhî enerjiye ihtiyaç vardır. Ruhî enerjiyle irtibata geçmeyen hayat ve zaman enerjisi, fizik enerjiyi, dolayısıyla eşyayı meydana getiremez. Şu halde. Yaratıcı Güç, bu fonksiyonunu ruhî enerji vasıtasıyla icra eder. 

Şimdi, zaman meksefesi, kondansatörü içerisinde, akaşa kitabında kayıtlı olan teksirler, imajlar, bilgiler, genel bir izah yoluyla ruhî varlık tarafından temin edilir. Çünkü diğer üç enerjinin fevkinde olan ve şuurlu faaliyetin mihrakı bulunan ruhî varlık, bütün bunları organize etmektedir. 

Bir insanın şu kadar yıllık ömrü esnasında, parmağının ucundan psişik varlığına kadar her safha için ayrı ayrı yapmış olduğu tecrübelerin, faaliyetin hâsıl ettiği tesirin, saydığımız kanallar muvacehesinde zaman meksefesine kadar aksettiğini tekrarlarız. Fizik mekânla ilgili olanlar fizik enerjiye ve zaman enerjisi kanalıyla ruhî enerjiye, psişik mekânla alâkalı olanlar da hayat enerjisi ve ruhî enerjiye, buradan da hepsi meksefeye intikal eder. Yani insan, misalimizdeki insan, kendi defterini kendisi tutar. Buna, alışılmış tarzıyla ‘vicdanın kendi kaydı' denmiştir. Buna, 'gayrişuurumuza intikal eden hayat tecrübeleri', ‘kendiliğinden, otomatikman hatırlama ve tahayyül' denmiştir. 

Aslında her varlığın kendine has bir zaman meksefesi bulunduğu gibi, bir planetin de, bütün geçmişi ile alâkalı 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bir zaman meksefesi vardır. ‘Bu zaman meksefesinden, yani gezegenle ilgili zaman meksefesinden en çok istifade eden kimdir' dersek, şöyle demek icap eder: Planetin Rabbi... 
Planetin Rabbi, o'nu [yani Planeti] görüp gözeten, sevk ve idare eden Ruhsal Güçler'dir. Buna, İdare Prensibi, İdare Hiyerarşisi de diyebilirsiniz. İdare Hiyerarşisi bütün kon* trollerini, istikbale matuf bütün hazırlıklarım, bütün geçmişteki değişikliklerin gelecekteki sonuçlarım ve ayrıca yaşamakta olan varlıkların kendilerine has zaman meksefesinin kontrolünü, işte bu, gezegenle ilgili zaman melçsefesinî kontrol altında tutmakla sağlarlar. Gezegensel zaman meksefesi tıpkı bir fert gibi düşünülürse, bir ferdin doğumundan ölümüne kadar bütün fizik hayatının bütün nüanslarıyla beraber kaydedildiği de düşünülürse; tıpkı bunun gibi, dünyanın da bir Devre’sinden diğer bir Devre'sine kadar, bir Rabb'in yönetiminden diğer bir Rabb’in yönetimi¬ ne kadar geçen her şeyin bu meksefede kaydedilmiş olduğunu da unutmayasınız, Böylece, işte 'geniş şuurluluk' dediğiniz, 'hakiki bilgi’, 'hakikatler' dediğiniz bir yığın tabir ve ibarenin bu yönden izahı böyledir. 

Bütün kontroller, bütün yönetim, istikbale matuf hazırlık ve plânlamalar, kısaca tekâmülle alâkalı her türlü stratejik harekât, gezegenle ilgili zaman meksefesinİn yani akaşik kayıtların verdikleri bilgiye, verilere ve kararlara göre yapılır. Bu nasıl böyle ise, bir insanın da bütün gelecek hayatları ve bir hayatın tatbikatı, onun ferdî zaman meksefesine göre kendisi veya rehberleri tarafından tayin ve tanzim olunur. Bu nedenle varlıklar, zaman meksefelerinin kendilerine vermiş olduğu şaşmaz karar ve bilgileri uygulamakla, kendi tekâmüllerine hizmet etmiş oldukları gibi, haklarına da razı olurlar. Yani karmik telâfilerinin çoğu, hemen hemen yüzde sekseni (% 80) zaman meksefesinİn varlık tarafından tetkik edilmiş olduğunu gösterir. Çünkü karmik telâfide pek çok fizikî mahrumiyetlerin olabildiğini nazar-ı itibare alırsanız; tekâmül seviyesi ego hâkimiyetinde olan bir varlık için, böyle muzdarip bir telâfiyi 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seçmek çok zor olur. Onu yegâne yola getirecek olan amil, 'bizzat kendisinin kaydetmiş olduğu zaman meksefesi'ndeki sonuçlardır. Zaman meksefesinin enerji faaliyeti, geçmiş ve haldeki her türlü faaliyetin kozmik ölçüler içerisindeki çeşitli sonuçlarını şaşmaz şekilde göstermesidir.. Ve böylece, bu şaşmazlık prensibi, her varlığın kendi karmik sonuçlarını seve seve omuzunda taşımasına amil olur. Şimdi bunu büyük sisteme intikal ettirdiğimiz zaman; dünya planetinin geçmişte ve halde meydana getirdiği faaliyetin şaşmaz sonuçları da, Dünya zaman meksefesi tarafından Dünya Rabbi'ne aynen intikal eder ve O da kozmik kanunlar muvacehesinde, dünya sistemini kendi karmik telâfisi içerisinde yürütmeye ve dolayısıyla üzerine almış olduğu tekâmül faaliyetini icra etmeye çalışır. Elbette ki muvaffak olur. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.. 

Celse-5... 26-4-1974... Ruhsal Flân-{Y) 

S: Sorabilir miyiz? 

P: Evet. 

S: Geçen celsenizde, 'Evreninizde, hayat enerjisi ile canlı' diyebileceğiniz birçok mekânlar vardır. Ama bunlar aynı zamanda ruhî enerjiye sahne olmuş demek değildir' dediniz. İkinci celsenizde ise, 'Hayat enerjisi, zaman enerjisi ile birleştiği zaman, birleştiği vakit, fizik enerji ve bundan da mekânlar meydana gelir’ demiştiniz. Bu iki ifadenizi biz, hem mekân ve hem de canlılık anlayışı yönünden, verdiğiniz yeni bilgiler muvacehesinde bağdaştıramadık. Lütfen açıklar mısınız? 

P; Canlılık ile şuurluluk arasındaki farkı biliyor musunuz? 

S: Canlılık ile şuurluluk arasındaki fark... 

P: Bunu bilmezsiniz. Canlı oluş aynı zamanda şuurlu oluş demek değildir. Kâinatınızın her yerinde canlılık mevcut olmakla beraber, bu canlılık hadisesinin içinde şuurlu hareket yoktur. İşte şuurlu hareketin belirmesi için orada bir ruhî enerjinin mevcut olması iktiza etmektedir. Şuurluluk, hayat ve zaman enerjisinin meydana getirmiş olduğu fizik enerjiyi tayin eden kanunları kapsamak [ve] bu kanunlarla değişiklikler yaratabilmek demektir. Dolayısıyla hayat ve zaman enerjilerinin değişikliğe uğraması demektir. Bu değişimi yapan, şuurlu olandır. Ruhsuz olan [yani ruhî enerjiye sahne olmamış olan], canlı olabilir. Ruhî enerji, muhakkak ki, muhtelif kesimlerde olmakla beraber, bir şuurlu faaliyeti içine alır. Bu sorunuzu bu bakımdan tekrar düşünürseniz, ikisini de irtibatlamanız mümkün olacaktır. 

S: Efendim, ben bir hususu anlayamadım, sorabilir 

miyim? 

P: Evet. 

S: Canlılık olması için fizik enerjinin olması icap etmez mi? Yani canlılık olan yerde zaman ve hayat enerjilerinin birleşerek fizik enerjiyi meydana getirdiğini, fizik enerjinin de mekânlar olarak tezahür ettiğini düşünüyorum. Ondan sonra canlı hale geldiğini tasavvur ediyorum. Üstteki sorumu da buna dayanarak sormuştum. Bu bakımdan biraz. 
daha açıklayıcı bilgi verir misiniz? 

P; Fizik enerji, mekân halinde ortaya çıktığı zaman, hayat ve zaman enerjilerinin bir kompozisyonu olarak ortaya çıkmış demektir. Fizik âlem, her haliyle hayat ve zaman enerjisinin mahsulüdür. Siz hayat enerjisini pek kavrayamıyorsunuz. Hayat enerjisi, 'oluş* demektir. Olgunun, olmanın ilk sebebi demektir. Elbetteki bütün olan 1ar canlıdır,, yani yaratılmıştır. Muhakkak ki biçimden biçime geçerler; devamlı bir değişime, bir başkalaşıma, bir gelişmeye, dağılmaya mahkûmdurlar. Bütün bunlar hayat ve zaman enerjisinin karşılıklı etkisinden doğar ve siz, fizik enerjiyle ruhî enerjinin birleşimi olan siz, insan, bu her iki plânda sadece şuurluluğunuz vasıtasıyla düşünür, anlar ve ayırt edersiniz. Şuurluluğunuz arttığı nispette aydınlanma, ve başkalaşma çoğaldığı nispette sizin için canlılığın anlamı daha çok genişleyecektir. Şimdiye kadar sizlere bildirilen öğretilere göre bir . düşünme tarzı elde etmiş bulunuyorsunuz. 
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Canlı ile şuurluyu birbirinden ayırt etmeyi henüz bilmiyorsunuz. Çünkü siz, eski bilgilerinizde ruhî varlığı ispat etmek için, canlıdaki bazı başkalaşmaları delil olarak ele alıyorsunuz: Halbuki ruhî enerjinin en büyük ispat şekli, farklı farklı şuur hallerinin insanda ortaya çıkmasıdır ( e ). Çün kü organizmanın bizatihi kendi yapısında, değişik plânlara bağlı olan bu şuurluluk hallerini meydana getirme hassası katiyen mevcut değildir. Bu itibarla tüm kâinat canlıdır. 
Güneş de canlıdır. Toprak da canlıdır. Tüm varlıklar da. 
canlıdır. Ama hepsi şuurlu değildir. Güneş şuurlu değildir. 
Dünyanız şuurlu değildir ( 7 ). Şuurluluğun başladığı yerde ruhî enerjiyi, o yere nüfuz etmiş olarak göreceksiniz. Bu. 
söylediklerimizi tekrar gözden geçirerek sorunuzun mahiyetini daha iyi kavramış olacaksınız. 

S: Bir sual sorabilir miyim efendim? 

P: Zaman meksefesi[nin] Yüksek Ruhî Mekanizmalar tarafından kıraat edilmesi sonucu bir planetin geçmiş ve geleceği tayin edilebilir demiştik. Ruhsal Hiyerarşi, kendi şuur alanına giren sistemin enformasyonu[nu], bu sistemin astralde teşekkül etmiş olan zaman meksefesinde bulur,. 
Acaba zaman meksefeleri arasında irtibat var mıdır? Yani ki, X yıldızının X gezegeninin zaman meksefesiyle, Y gezegeninin zaman meksefesi arasında bir alâka, bir alışveriş mümkün müdür? Bu sorunun cevabını iki kademede vermekle biraz daha bilgi vermiş olacağız: 

1 — X gezegenindeki insanın zaman meksefesi ile Y 
gezegenindeki insanın zaman meksefesi arasında bir irtibat var mıdır? 

2 — X gezegenindeki iki ayrı insanın zaman meksefeleri arasında bir irtibat var mıdır? Bir mekân içerisinde nievcut olan iki varlığın zaman meksefeleri arasında, şartlı olarak bir irtibat vardır. Bu şartlar şunlardır: a— Bu iki varlık, şuur seviyeleri bakımından aynı plana dahil varlıklar olmalıdır, b— Bu varlıklar, dahil oldukları şuur plânının yanısıra, tamamlamak zorunda kaldıkları ödevleri bakımından da bir benzerlik oram içerisinde olmalıdırlar, c— Bu varlıklar, karmık telâfi bakımından birbirlerinin hamisi veya mücbiri durumunda olmalıdırlar. 



Bu şartlan iki ayrı planet[teki iki varlık] arasında, [yani bu] iki varlığın zaman meksefeîeri için de kısmen uygulamak kabildir. Şu yönden ki: 1— Bu iki varlığın şuur plânlan birbirine yakın olmalıdır. Bu iki varlığın karmık telâfileri burada rol oynamaz, 2— Bu iki varlığın, kendi sistemleri içerisinde birbirine benzer oranda —netice itibariyle şuurluluğun artmasındaki fonksiyona bağlı olarak— aynı vazifeyi ifa etmiş olmaları şarttır. Bunu biraz izah ediyoruz: X ve Y gezegenindeki iki varlık, şuur seviyeleri bakımından, birbirine yakın olabilirler. Fakat yukarda son olarak izah ettiğim kısımdaki şartlarda oldukça hassas bir ölçü gerekir. Şuurun irtifa kazanabilmesi için aynı vakaları yaşamak şart değildir. Başka başka vakalar[la] fakat muhteva bakımından aynı şuurluluk sağlanabilir^). 

S izlerden birinizin yaptığı tecrübe, falan gezegendeki bir varlığın yaptığı tecrübenin aynısı olmayabilir fizik görünüş bakımından; amma şuurlanmaya yaptığı katkı, tesir muhtevası bakımından aynıdır. O halde bu iki varlık, belirli oranlarda, belirli şartlar altında irtibata geçebilirler. Bilhassa zaman meksefelerinin irtibata geçmesi, her iki varlığın da gelişmeleri bakımmdan çok büyük hamleler sağlar. Birbirlerinin bilgilerinden istifade etme imkânları hâsıl olur. Bazen bu imkânın mevcut oluşu öyle mütebariz hale gelir ki, şuurluluk derecesi his realitesinin baskısı altında kalanlarca o kişi ya deha sahibi veya deli olarak sıfatlandırılır. Umumiyetle sizlerin yaptığınız gibi, dünyanızdaki birçok misallerde de görüldüğü gibi, bazı varlıklar şuurluluk eşleriyle zaman zaman irtibat kurmak suretiyle zaman enerjisini kullanarak, büyük bir sürat kazanmış olarak, sîzleri şaşırtan birçok hadiseler ortaya koymuşlardır. Gelecekten bahsetmişlerdir. Keşifleri anlatmışlardır. Akıl melekesinin fevkalâde yüksek meyvelerini çok kısa bir zaman içerisinde ortaya koyabümişlerdir. 

Bunun gibi, iki planet arasında da, zaman meksefeîeri bakımından bir tedahül vardır. Bu tedahül yani girişim için pek büyük şartlar daha doğrusu pek çeşitli şartlar varsa 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d a bunların içerisinde en önemlisi; her İki planetin tedris bakımından şuurluluk halinin hangi seviyesini işlediği önemlıdır Eğer bu seviyelerin arasındaki fark birbirlerine vakın denecek kadar küçük ise, zaman meksefeleri arasında bir girişim her zaman mümkündür. Yani, her iki planetin Yöneticileri, o geçmiş tecrübelerden, o hadiselerden, o olaylardan, o olgulardan daima yararlanmak imkânına maliktirler. Ve işte böylece, Evrensel idare Şebekesİ'nin nasıl ve hangi vasıtayı kullanmak suretiyle büyük bir hiyerarşi içinde bir yönetimi yürütmekte olduğunu, size göre anlatılan bu iradelerle anlamaya çalışınız. 

Celse-6„. 10-5-1974™ Ruhsal Plân-{Y) 

P: Kaç defa tembih ettiğimiz halde, gene de neden konsantrasyon yapmıyorsun? Bunu ihmal etme. Bütün arkadaşlarınız celseden sonra burada bir halka teşkil ederek aranızdan ayrılan arkadaşınız için şuurlandırıcı duada bulununuz. Evet, 

S: Efendim, bir zaman önce spatyoma intikal eden bu 

arkadaşımızın durumu hakkında bilgi sormamız mümkün mu?' 

P: Bizim onun hakkında bir bilgimiz yoktur. Olması da gerekmez. Biraz evvelki sözlerimiz, medyomunuzun bu konudaki bir müracaatına, bizim de iştirakimizi sağlatmak üzere yaptığı müracaatına bir cevaptır. Yani onun şuurlanmasına yardımcı olmayı medyomunuz istemiştir. Biz sadece müşterek tesirlerinizi daha yüksek bir plâna [spatyoma! 
aksettireceğiz, o kadar. 

S: Teşekkür ederiz efen dim , 

P: Geçen seferki konuşmamıza devam edelim Sizin dünyanız bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Dünya mekseesı, başka planetlerde olduğu gibi daha doğrusu o planet- 
' e 2 k£ r nd ; alarmda [kolaylıkla] olduğu gibi, başka plae [aı meksefelere] kolaylıkla bağlanamamaktadır Kürenizin jenetık hafızasında], yani kürenin oluşumundan bu zamana kadar geçirmiş olduğu her türlü, fizik kanunlarla 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ilgili safahatin, yapının, bütün hareketlerin kazıldığa tespit edildiği meksefede, başka kürelerin meksefeleriyle irtibat kuracak olan çıkışlar çok azdır. Faraza, bir A gezegeni diğer gezegenlerle bağlantı fazları olarak on faza malikse, dünya gezegeniniz iki ya da üç faza maliktir. Bunun pek büyük hikmeti ve sonuçları vardır. O kadar geniş bir yelpaze teşkil eder ki, bunların hepsini burada belirtmenin bir faydası da olmaz. Bütün şuurlu mahlûkların bu faz eksikliğinden dolayı, umumî tekâmüllerinde bir ağırlık başta gelir. Ağır tekâmül, hem fizikî olgunlaşma hem enkarnasyonlar bakımından sınırlı tecrübe alanlarının teşekkülü [nü], hem de tekâmül sırasında varlıkların yüksek şuurları ile olan irtibatının çok seyrek ve inkıtalı olmasını tevlit eder. 

Bu şartlardaki dünya realitesi[ndeki tekâmül] ağır, zor, güç, sezgi ve ilham bakımından kısır, ancak [kişinin] hislerinin gelişmesine bağlı, geliştiği nispette sürat kazanan bir tekâmül olmuştur. Bunun en büyük amili, başta da söylediğimiz gibi, dünya planetinin [meksefesinin] diğer planetlere ait meksefelerle olan irtibat fazlarının az oluşudur. Böylece beslenme kanalları mahdut, beslenme kanallarından gelen enerji de mahdut oluyor demektir. Çok yönlü idrâke namüsait durumda bulunuşunuzun birinci büyük sebebi budur. Buna bağlı olarak, fizik şartlarınız kanunlar bakımından, biyolojik şartlarınız kanunlar bakımından, psişik şartlarınız da kanunlar bakımından mahdut fazlara maliktir. Faraza, bir A planetindeki varlık, kendi meksefesiyle başka bir varlığın meksefesine bağlanabilmek için çn tane kanala malikse, yeryüzünde bu üç veya dörttür. 

Görülüyor ki, birbirlerinin bilgi, görgü ve tecrübelerinden yararlanmak imkânı diğer planetlerde [ve planetler arasında] gayet geniş şekilde mevcut olmasına rağmen, siz¬ de bu kısırdır, işte bu nedenle de idrâkleriniz gayet yavaş teşekkül eder, beyniniz gayet yavaş çalışır ve en fazla bunlardan dolayı kullanmaya mecbur olduğunuz enformasyon vasıtanız da hisleriniz ve bunların noksanım telâfi etmek bakımından da tecrübelerinizdir. Akıl melekeniz ancak, bütün bu kısırlık içerisinde sîzleri geliştirmeye gayret eder ve bütün bu noksanlıkları telâfi etmeyi çalışır. 




Gerçekten de yeryüzü, bu son Devre'sı için hazırlanmış plâna uygun olarak mükemmel bir kısır dünya görünüşünü aksettirmektedir. Yan çöl yarı taşlık, pek az ağaçlık bir arazide, bu kara parçasında imkânlar nasıldır? Bir de onun aksi olan münbit, bol, geniş ağaçları, ovalan, sulan, hayvanlan olan bir arazide imkân nasıldır, görseydiniz!... 

Şimdi, bu genel karşılaştırmadan çıkarılacak sonuç şudur: Dünyanızın mevcut olan şartlan içerisinde icaplan yerine getirirken neleri tatbik etmeniz, neleri kontrol etmeniz, neleri geliştirmeniz gerektiğini de hiçbir zaman gözden uzak tutmayın. Yapacağımz ya da otomatikman yapmakta olduğunuz hususlar mahduttur, belirlidir. Bunları kavrayınız. Ruhî Mekanizmalar sizden harika beklemiyor. Hislerinizin gelişmesini, aklınızın iyi uyarlamalar yapmasını ve dünya realitesine has şuur hayatını yaşamanızı istiyor. Şu kadar küsur senelik son Devre insanlığının içerisinde kendi akaşasmı başka akaşalarla bağlayabilen, dünya akaşası ile bile zaman zaman irtibat kurabilen kişiler gelip geçmiştir. Onların kısa faaliyetleri devresinde insanların elde ettiği, katettigi yol Önemlidir. Özellikle bu devreleri, bu kişilerin ortaya koyduğu devreleri tespit etmeniz sizler için iyi bir çalışma olabilir. Bunlar sadece resullerin vaz ettikleri devreler değildir. Belki de resul olmayıp, daha büyük sayıda olan öteki kişiler ( 9 ) vardır... Tekrar görüşmek üzere.. 

Celse-7... 31-5-1974... Ruhsal Plân-(Y) 

P: Evet. 

S: Buyrun efendim, sizi dinliyoruz. 

P: Soru sormak istiyor musunuz? 

S: Sorumuz var efendim, müsaade ederseniz soralım. 

P: Buyrun. 

S: Hayat ve zaman enerjilerinin karışımı kendiliğinden mi olmaktadır, yoksa tesir eden kudret mi vardır? 

P: tik meydana geliş esnasında şüphesiz ki bir amili düşünmek ve bilmek zarureti vardır. Bu, herşeyden önce. 
Yaradan Allah'tır. Fizik kâinatın, fizik enerjinin peyda olması için zaman ve hayat enerjilerini hallihamur eden O'nun kudretidir. Fakat bilmiş olunuz ki, meydana geliş, yani fizik kâinatların teşekkülü bitmiş değildir. Biz bunu şu manada söylüyoruz ki, mütemadiyen yeni fizik kâinat meydana gelmekte [ve] mütemadiyen fizik kâinatlar ilga edilmektedir. Dolayısıyla burada bu meydana geliş, hayat ve zaman enerjilerinin tasarrufunda olan bir iştir. Şimdi, bu süreklilik bir emr-i evvel ile teşekkül etmiştir, ilk meydana gelişte, enerjilerin halkedilişinde aynı zamanda onların tasarruf güçleri de onlara, onların birer muhtevası olarak verilmiş bulunmaktadır. Burada âdeta bir evren kaderi, evren programı, evren maketi üzre bir taraftan teşekkül eden yeni sistemler, bir taraftan ortadan kalkan sistemler dengesi sürüp gitmektedir. 

Fizik âlem, fizik enerji demektir. Fizik enerjinin aslına dönmesi, aslın fizik enerjiye dönmesi, yani fizik evrenin teşekkülü ve bozulması, bir bakıma bir Evren Zekâsı tarafından, evren maksadına, gayesine uygun olarak devam edip [yani ettirilip] gider. O halde, enerjileri mütalaa ederken, bunları elbette ki anlamanız güç. Fakat, enerjiler aynı za- 
' manda Kâinat Zekâsı'mn parçalandır. Şu manada ki, her enerji kendi maksadını, kendi vazifesini, kendi plânım, kendi zekâsını mündemiçtir; lalettayin, rasgele, maksatsız, sapkın değildir. Nitekim, ruh enerjisi dediğim zaman, biraz evvelki sözlerimin manasını daha iyi anlarsınız. Nasıl ki ruh enerjisi şuurlu ahvali teşekkül ettirebiliyorsa, yani kendisinde sonsuz kudretler meknuz olarak bunu, canlıyı şuurlu hale çevirebiliyorsa, —görüyorsunuz ki onda tam bir zekâ vardır,— işte bu anlam içinde zaman enerjisini de, hayat enerjisini de, fizik enerjiyi de zeki enerjiler tarzında, kendi görevlerini, kendi fonksiyonlarını Yaradan'm bütün maksatlarına uygun şekilde tahakkuk ettirdiklerini de hatırda tutunuz. Zaten enerjinin zekice hareket etmemesi için bir sebep yoktur. Sizler bile enerjinin ancak pek cüz’î, pek ufak yeteneklerinden, hasletlerinden istifade etmektesiniz. Bu, pek yüksek bir kişiye, pek ulema, pek yetenekli, pek uygula- 



yıcı bir kişiye ne sorarsanız aldığınız cevaba benzer bir hali andırır. Bu ulu kişi, ancak sorduğunuz kadar size cevap verir ve siz, aldığınız cevap kadar bu ulu kişi hakkında bir bilgiye sahip olmuş olursunuz. îşte insanlar da fizik enerjiye ancak ne derecede yanaşabiliyor, ne derecede ona soru sorabiliyorsa, o derecede bir yakınlık ve bir cevap [alır], alınır. Muhakkak ki insan, daha sonraki devirler içerisinde, bu soru-cevap vetiresine dayanarak enerjinin ne muktedir bir zekâ, ne muktedir bir güç olduğunu anlayacak; ve özellikle ruhî enerjinin fizik enerjiyle karışmasından hâsıl olan bu canlı ve şuurlu mekânların mukadderi de çok yüksek olacaktır. Bu kadar. 

S: Canlılık, fizik enerjinin oluşumuyla başlar diye düşünüyoruz. Ne dersiniz? 

P: Fizik enerjiyi meydana getiren unsur, hayat ve zaman enerjilerinin belli oranlarda birleşmesinden hâsıl olur. 
Fizik enerji, hayat enerjisinden almış olduğu oran ile, onun vasıtasıyla canlı ortamı da teşkil eder ve bu canlı ortama onun tekâmülü için gerekli müdahale ruh enerjisi tarafından yapılarak, şuurluluk dediğimiz nüve, evrensel bir gelişme¬ nin ilk nüvesi meydana getirilir. Bu kadar. 

S: Bir arkadaşımızın sorusu var: Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerden Rab Mekanizması ve Evrensel İdare Mekanizması konularına açıklık getirici bir sentez edinemedik. Evrensel İdare Mekanizmasının hiyerarşik yapıs ını bize açıklar mısınız? 

P: Bizim sizlere anlatacağımız konular içerisinde bu yoktur. Bundan evvel edinmiş olduğunuz bilgilere müracaat edin. 

S: Peki efendim, teşekkür ederiz. Bizim bugün için başka sualimiz yok efendim. Sizi dinlemek istiyoruz. 

P: Hayatın akışı içerisinde gözlemiş olduğunuz vakaları teker teker elden geçirmenin imkânı olsa, bunlarda müştereken göreceğiniz husus şu olması lâzım gelir: Her vaka, görülmeyen bağlarla bir zekâya raptedilmiştir. Her vaka fizik plânda birbirinin müsebbibi görünürse de, bazen bunlar, ayrı zekâların mahsûlleri, ayn zekâlara bağlı iplerin çe- 
1 kilmesi ve salınmasıyla alâkadardır. Buna ait bir misal verelim: Evvelemirde fizik âleminizde, özellikle sizin sisteminizde ve dünyanızda hadiseler daima illet-neticeye göre birbiriyle sırt sırta bağlı olmak üzere teselsül eder gider. Fa kat vakaların, hadiselerin müsebbibi, yani onun ruhî amacı, ruhî müşevviki, illet ve netice bağlarından vareste olarak tesirlerini sürdürürler. Dünyanızın falan şehrinde vuku bulan bir hadise, şehir düzeyinde mütalaa edildiği zaman, 'falanın filana etkisinden dolayı .ve ona da sair etkiler iltihak ettiği için sonuç şu olmuştur' dersiniz. Ve bütün sebepler yani amiller, hepsi, size göre, aynı mekânda birikmiştir. Halbuki şu ötekisi, diğeri, bir başkası, yani bu bb birlerine etkide bulunan olayların zekâ ile olan irtibatları ve bizzat zekâları ayrı ayrıdır. Hatta öyle ki, meksefeler ara sı girişimlerden dolayı, bazen yeryüzündeki bir olay, başka bir meksefenin bir tecrübesi içinde meydana getirilmiştir. Birçok tabiî hadiseler, birçok sosyal hadiseler ve hatta ferdî hadiseler, bazen dünyasal bir menşee, bazen uhrevî bir menşee, bazen dış dünyada, alâkalı dünyalarda bu dünyalara bağlı bir kökene kadar uzanır. Ama insan kendi plânı içerisinde bunların hepsini bir illet ve netice içerisinde mütalaa eder. Sizler, bir kukla oyunundaki kuklacılar gibi, kuklaları hareket ettirebilirsiniz. Kuklaları seyredenler için, muharrik güç ferdileşmemiş, belli değildir. Âdeta, sahne, kukla ve ipler bir bütün [gibidir]; tek bir zekâ, tek bir şuur tarafından yönetiliyor gibidir. Ve seyir esnasında bundan da başka bir şey düşünülmez, normal olarak düşünülmez, [Fakat] sahne gerisinde, kuklaların yöneticileri birkaç şahıstır. Aşağıdaki sahne plânında sürekli olarak görünen hadiseler, birbirinin devamı hadiseler, birbirinin sebep ve neticesi olan hadiseler gibidir. Fakat kuklacıların elleri, ellerini yöneten dimağları, dimağı faaliyete geçiren maksat, şuurlu bilgisi, iradesi hep değişiktir. lste[ni]rse, oynanmakta olan bir piyeste, bir kukla piyesinde, o anda akla gelen ve makul olduğu mütalaa edilen bir başka hareket kuklaya 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yaptırılır. Ve aşağıda seyredenler tarafından bu büyük cehit, normal bir faaliyet olarak karşılanır. İşte hayat olayları içerisinde bir türlü insanların çözümleyemediği, işin içinden çıkamadığı ve çoğu defa ‘tesadüf' veya ‘Allah'ın esirgemesi’ tarzında ifade ettikleri hadiseler böyledir. Kör bir İllet ve netice sözkonusu değildir. 'Muhakkak bu illet şu neticeyi tevlit etmelidir' gibi bir kesinlik sözkonusu değil dir. Unutmayınız ki, hadiselerin meydana gelişinde, bütün bu hadiselerin organizasyonu bir zekâya bağlanmış değildir. Hadiseler kadar zekâlar mevzubahistir. Yani, ruh! enerjilere sahip Muktedir Varlıklar diyelim onlara. Sizler nasıl ki yeryüzünde organik bir kitle, bir toplum olarak düzen içinde yaşamaya gayret eder ve uygulama yaparsanız; bu Muktedirler de, insan yetiştirilişi esnasında, meydana getirdikleri psişik alanların etrafında tecrübe yaparlarken, umumî kâinat ahengini uygulamaya çalışırlar. 

Bundan şöyle bir netice çıkacak: Mukadderat tayininde, —[bu], varlığın kendisine ait olan bir tatbikat olmakla beraber— Muktedir zekâlarm-ruhî varlıkların tecrübesi daha önemlidir. Hatta çoğu kez onların bu tecrübesi, şahsî mukadderatı aşar. Ve bu aşış sonunda, bazen birçok enkarnasyon içerisinde başarılması iktiza eden bir [karmik] telâfi kısa bir süre içerisinde tahakkuk edebilir. Onların bunu yapmaya iktidarları vardır. Zira bu iktidar, herşeyden «vvel, kendi meksefeleri arasındaki birleşik sistemden doğar, Bu ne büyük bir ahenk ve sonsuz bir nizamdır!. Onlar kendi tecrübelerini yaparken, meydana getirmiş oldukları [büyük] alan içerisinde de hiyerarşideki daha az muktedir olanlar tecrübe yaparlar. Şimdi siz de, onlar gibi, daha az muktedir olanlara, kendi alanınız içerisinde tecrübe yapma imkânı sağlamışsınız. Bu, hem görünen alanınız, hem hissedilen alanınız içerisinde olmaktadır. Şimdilik bu kadar, Görüşmek üzere... 
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DİPNOTLAR 


(1) Bu rakam orijinalde, 2,5 milyon yıl olarak belirtiliyordu. 
Bunun bir nakil veya kayıt hatası olabileceğini düşünerek. 
2,5 milyar yıl olarak değiştirdik. 

(2) Lemurya veya Mu, Atlantis, Yu, Pan, Hiperborean, Paititi 

vb. Uygarlıkları. 

(3) Fizik beden de, çok sayıda süptil enerjetik matrix alanlar üzerine inşa edilir, 

(4) Sadıklar Plâm Tebligatında bu olay ‘teksir yasası’ olarak anlatılmaktadır. 

(5) Djwhal Khul: «Teozofik öğretiye göre, Dünya’nın Okült Hiyerarşisinin Shamballa’daki Meclisi’nde, önde gelen Varlıklar’rn yamsıra bîr de Dört Varlık’tan oluşan bir grup vardır. Yürüttükleri başlıca üç görevden biri de ‘Akaşik Kayıtladın bakımı ve cetvel halinde düzenlenmesidir. Bu Varlıklar, ‘Kayıtlar Binası* {Hail of Records) ile ya da Incil’de denildiği şekliyle, ‘kitabın tutulması’ ile ilgilenirler ve Hıristiyanlık dünyasmda ‘Kaydedici Melekler* (Recording Angels) diye bilinirler.» 

Kur’an-54/52-53: «Onların işledikleri her şey âmal defterlerinde kayıtlıdır. Küçük, büyük her iş yazılıdır.» 

Kur’an-43/80: «Yoksa onlar sırlarım, gizli konuşmalarını işitmiyor muyuz sanıyorlar? Elbette hepsini işitiyoruz. Yanlarında bulunan elçilerimiz hepsini yazıyorlar.» 

(6) Uzaylı Üstad: «Yakınlarınıza kılavuzluk etmek için, sonsuz Ruh’un ışığında ilerlerken, şu illüzyon (maya) dünyasmda realizmle hareket etmelisiniz. Siz, Yüksek Benliğinizin bir projeksiyonusunuz. Size bunun, sadece üç boyutlu bir projeksiyon olduğu söylendi, fakat bu doğru değildir. Çünkü siz, gerçekten, eğer aksetmiş bir form içinde, dört boyutlu bir varlığın tezahürü değilseniz ne görür, ne işitir, ne tadar, ne hisseder ve ne de dokunabilirsiniz. Düşünme olayı sizin dört boyut varlığı olduğunuzu gösterir. Atd cisimler tamamen üç boyut içindedirler. Düşünce, altıncı duyunuzdur ve diğer beş duyunuzdan bağımsızdır.» 
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(7) Sözgelimi, dünyanın spatyomu şuurlandınlmış bir madde sisteminden oluştuğu halde, dünyanın fizik maddesi halen evrim seviyesi gereği, şuurlandınlmış değildir. Kimbilir nice milyonlarca sene sonra, pek çok diğer gezegenlerde olduğu gibi, dünya fizik maddesi de şuurlandırılmış olacaktır, 

(8) Cilt-1.. Celse-15.. sf. 76: «Hiçbir zaman iddia edemezsiniz, ki, bir materyalist dünya mektebini bitirmiyor.» 

(9) Bedri Ruhselman, Sathya Sai Baba... 



SÖZLÜK 


A 

Ahval: Durumlar, vaziyetler, haller. 

Akaşik: Akaşaya değgin, akaşa ile ilgili, akaşaya alt. 

Amil: a— Etken, etmen, sebep, b— Yapan, işleyen. 

.Analitik: Analize, çözümlemeye değgin, bir bütünü parçalarına ayırma ile, bir terkibi unsurlarına ayırma ile ilgili, çözümsel, tahlilî. 


B 

Bilâhare: Sonra, daha sonra, sonunda. 

Bizatihi: Kendiliğinden, kendinden kendi kendine, bizzat, kendi kendisi. 


c 

Cehit: Çaba, çabalama, çalışma. 

Cüz’î: a— Az, az miktarda, pek az. b— Bir bütünün parçası ile ilgili, kısmî. 


D 

Dimağ: a— Beyin, b— Şuur, zihin. 

E 

Emr-î evvel: (Allah’a ait) ilksel ya da her şeyden Önceki emir. 
Enformasyon: a— (Biri ya da bir-şey konusunda) edinilen bilgiler, haberler, b. Haber alma, haberleşme. 

Enkamasyon: RuhUn bedenlenmesi, bedene bağlanışı. Karşıtanlamlısı: Dezenkamasyon. 
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Eşya: Nesneler, mevcut olan (maddî) şeyler, obje. 
Evvelemirde: Herşeyden önce, ilkönce. 

F 


Faraza: Sözgelişi, sözgelimi. 

Fevk: (Maddî veya manevî bakımdan) üst, yukarı. 

Fonksiyon: a— İşlev, rol, görev, b— İşleyiş, işleme, çalışma. 

’ G 

Gayrişuur: Ruhun ezelî ve ebedî varlığına bağlı tecrübelerinin yekûnu olarak aktif bilgilerden oluşan bilgi kaynağı. Şuurdışı. Gayr-i meş’ur. 

Girizgâh: Girişlik, giriş, giriş yeri. 

H 

Hal: a— Durum, b— Şimdiki zaman. 

Halketmek: Yaratmak. 

Hami: Himaye eden, koruyucu, gözetici, sahip çıkan. 

Harekat: Hareketler, davranışlar, (iş) İşlemeler. 

Hâsıl: Ortaya çıkmış, meydana gelmiş, olmuş. 

Hâsıl etmek: Meydana getirmek, ortaya çıkarmak, türetmek, oluşturmak. 

Haslet: a— Huy, tabiat, mizaç, yetenek, b— Güzel huy. 

Hassa: Özellik, özgülük. 

Hıfz: a— Saklama, muhafaza, koruma, b— Zaptetme, c— Ezberleme, akılda tutma. 

Hikmet: a— Herkesin bilmediği gizli sebep, b— İnsanlarca anlaşılamayan İlâhi gaye. 

His: a— Duyularla algılama, duyum, duyma kuvveti, duygu, b— Bir şeyin insanın iç dünyasında uyandırdığı iyi ya da kötü tepki, intiba. 

Hiyerarşi: Bütün varlıklar arasında bilgi, liyakat ve iradeden doğan tasarruf ve kudret mertebeleri silsilesi, üst ve ast düzeni Koni biçiminde düşünülebilecek olan Ruhsal Hiyerarşiden Ruhsal İdare Kademeleri (Mekanizması) teşekkül eder. 

Hiyerarşik: Hiyerarşiye değgin, hiyerarşiye ait, hiyerarşi ile ilgili. 

İ 

İbare: Cümle, söz, bir düşünce anlatan bir ya da birkaç cümlelik söz, ibretli ders veren söz. 



İcra: a— Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme, b— Uygulama, ifa: Yapma, etme, yerine getirme. 

İhtİIât: Karışma, katışma, karışım. 

ihtiva: İçine alma, içinde bulundurma, kapsama. 

İktiza: Gerekme, Iazımgelme, » 

Ilga; (Varlığını) kaldırma, lağvetme, illet: a— Neden, sebep, b— Gaye, maksat, iltihak; Katılma, karışma. 

imaj: a— Görüntü, hayal, b— Anı, izlenim, intiba, c— Tasvir, suret, resim, d— Benzer, kopya, inikas: a— Yansıma, yansı, b— Yankılanma, yankı, c— Tesir, etki ya da tepki. 

İnkıta: Kesilme, kesinti, arası kesilme. 

intikal: a— Nakil, geçme, bir yerden başka bir yere geçme, göçme. b— Anlama, kavrama. 

İptidaî: ilksel, başlangıca ait. 

izafe: (Bir şeye) maletme, bağlama, yakıştırma, 

J 

Jenetik: a— Oluşa, var olmaya ait, doğuşla, var olma ile ilgili, tekevvünî. b— Kalıtımsal. 


K 

Kabil: a— Olabilir, olanaklı, mümkün, b— Gibi, türlü, çeşit. 

Kanun-u tabiî: Tabiî kanun, tabiat kanunu. 

Karmik: Karma’ya değgin, karma ile ilgili, karma’ya ait. 

Karmık telâfi: Varlığın geçmişteki fiillerinin, amellerinin mahsulü olup. Karma Kanunu gereğince karşılaşması mukadder olan neticeler, yapması, yaşaması mukadder olan tatbikatlar ve bunları yaşayarak yapabileceği telâfi işi. 

Kesafet: Yoğunluk. 

Kıraat: Okuma. 

Kompozisyon: a— Yapı, kuruluş, oluşum biçimi, b— Sentez, ayrı ayn parçalar bir araya getirilerek ortaya çıkarılan bütün, c— Bileşim. 

Kondansasyon: Teksif, yoğunlaşma, yoğunlaştırma, yığma, toplama. 
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Konsantrasyon: a— Dikkatini, düşüncesini tek bir konu Üzerinde toplama, zihni dağıtmama, b— Kendini dış uyaranlardan soyutlayıp dikkatini tek bir. şey üzerinde toplayarak yapılan psişik çalışma. 

Künh: İç yüz, bir şeyin aslı, esas, öz, kök. 

L 


Lalettayin: Rasgele, gelişigüzel. 

Liyakat: Layık olma, yaraşırlık, yararlık; iş becerirlik, iktidar. 

M 

Mahdut: a— Sınırlı, sınırlanmış, belirli, b— Sayılı, az. 

Mahlûk: Yaratık, yaratılmış, halkolunmuş, yoktan var edilmiş olan. 

Matuf: Yönelik, yöneltilmiş, (bir şeye) isnadolunmuş. 

Mekanizma: a— Düzenek, düzen, işleyiş, çalışış, oluş, çalışma biçimi. b— İlâhı Yöneticiler. Bkz. Ruhsal (Ruhî) İdare Mekanizması. 

Meknuz: Saklı, gömülü, örtülü. 

Meksefe: Teksif yeri, içine enerji yığılan şey, yoğunlaç, kondansatör, bir gücü, bir şeyi teksife mahsus vasıta. 

Meleke: Yeti, yetenek. 

Menşe: Bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, kök, es?s, başlangıç. 

Mihrak: Odak, odak noktası; neşrolma noktası, hareket merkezi. 

Miktar-ı kâfi: Kâfi miktar, yeterli ölçü. 

Muharrik: a— Harekete geçirici, hareket ettiren, b— Tahrik eden, dürten. 

Muhtelit: Karma, karışık, karışıma değgin. 

Muhteva: îçerik, kapsam, bir şeyin içinde bulunan, içindekiler. 

Mukadder: a— Kader, b— Kaçınılmaz, kaderde olan, takdir olunmuş. 

Mukadderat: Kader, kaçınılmaa olanlar, mukadder olanlar, takdir olunanlar. 

Mukayyet: a— Bağlı, bağlanmış, sınırlanmış, b— Kaydolunmuş, kayıtlı, yazılı. 

Muktedir: a— îktldarlı, kuvvetli, kudretli, güçlü, gücü yeten; becerebilen, yapabilen, b—■ Tebliğde, beşeriyeti 'görüp gözeten, yetiştiren, sevk ve id*re eden, yüksek tekâmül seviyesindeki, kudret sahibi varlıklar anlamında da kullanılmaktadır. 

Muvacehesinde: Karşısında, önünde. 



Mımlarip: Istıraplı, acılı, sıkıntılı. 

Mücbir: Zorlayan, zorlayıcı, icbar eden. 

Münbıt: Bitek, verimli, verimi bol, ekileni güzel yetiştiren. 
Mündemiç: İçinde bulunan, içinde yerleşik olan, içermiş, İçerilmiş bulunan, muhtevi. 

Müsebbip: Sebep olan. 

Müşahede: Gözlem. 

Müşareket: Ortaklık, ortaklaşma, beraber, birlikte bulunma. 
Müşevvik: Teşvikçi, teşvik eden, tahrik eden. 

Miiteh-riz: Belirgin, bariz, aşikâr. 

Mütevellit: İleri -gelen, ileri gelmiş, doğmuş, meydana gelmiş. 
Müvellit: Meydana getiren, doğuran, husule getiren, tevlit eden. 

N 

Namüsait: Müsait olmayan, elverişsiz, bir işi göç bir hale koyan. 
Nazar-ı itib^re almak: Gözönüne almak, gözönünde bulundurmak, dikkate almak. 

Nüfuz: a— İçine geçme, içe işleme, tesirli olma, b—- İnceliğine varma, anlama, c— Söz geçirme, sözü geçme, erk, etkili olma. 

Nüve: Çekirdek, asıl, menba. 


P 

Partikül: Tanecik, parçacık, zerre, molekül. 

Peyda olmak; Ortaya çıkmak, oluşmak, çıkmak, 

Planet: Gezegen. 

Psişik: Bedene bağlı (enkerne haldeki) ruhla veya ruhun tezahüratı ile ilgili, ruha ait, ruhsal. 

R 

Rabıta: a— Münasebet, ilgi, alâka, b— İki şeyi birbirine bağlayn şey, bağ; bağlılık. 

Raptetmek: Bağlamak, iliştirmek, tutturmak. 

Ruhsal (Ruhi) İdare Mekanizması: Maddî ve ruhî âlemleri İlâhi Murat istikametinde idare eden, tekâmülün gerektirdiği tertip ve imkânları hazırlayıp varlıkların tedrisini • tanzim ve tâklp eden, maddî âlemlerin oluşum ve düzenini ruhsal âlemlerle bir ahenk içinde tutan Yüksek İdare Mekanizması Hiyerarşisi. 


s 


Safahat: Safhalar. 

Sair: Diğer, başka, öteki. 

Sarfınazar: Vazgeçme. 

Sentetik: Bireşimsek bireşime değgin, sentez yoluyla elde edilen. 
Seyyal: Süptil, akıcı, akışkan, ince. 

Seyyare: Gezegen. 


Ş 

Şebeke: a— Ağ. b— Ağ gibi yayılmış hat ve yollar dizgesi (sistemi). 

Şeriat: Belirli emir ve yasaklar ihtiva eden din kuralları. 

T 

Tahakkuk etmek: Gerçekleşmek. 

Tahavvülat: Değişmeler, değişiklikler, dönüşmeler. 

Tahayyül: Hayalde canlandırma, hayale getirme, hayal kurma* fikir kurma, imgeleme, imajinasyon. 

Tahvil olmak: Değişmek, dönüşmek, çevrilmek. 

Takrir: a— (Ağızdan) anlatma, anlatış, ifade, b— (Ders) anlatma. c— Yazıyla bildirme. 

Tasarruf: a— (Bir şeyi) istediği gibi kullanma, sarfetme, kullanma yetkisi, hakkı, kullanım, idare etme, sahip olma, sahiplik. b— Arttmm, biriktirme. 

Tasavvur: Zihinde şekillendirme, kurma, tasarımlama; (zihinde) göz önüne getirme, canlandırma. 

Tedahül: Birbirinin içine girme, karışma, girişim. 

Tedris: öğretim, öğretme, ders verme, verilme. 

Tefrik: Ayırt etme, ayırma, ayırım, seçme. 

Teksif: a— Yoğunlaştırma, yığma, toplama, b— Konsantrasyon. 

Telâfi: a— (Eksik olan bir şeyin, ziyan olanın) yerini doldurma, karşılama, tamamlama, b— Bkz. K^rmik telâfi. 

Temyiz: Ayırt etme, ayırma, seçme, tefrik etme. 

Teselsül: Zincirleme, zincirleme gitme, silsile oluşturma. 

Teşekkül: a— Oluşma, oluşum, oluş, b— Kurulma, kuruluş, meydana geliş, c— Şekillenme. 

Teşekkülü!: Oluşumlar, kuruluşlar, teşekküller, formasyon, yapı. 
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Tevcih: Yöneltme, çevirme, döndürme. 

Tevlit: Doğurma, neden olma. 

Tezahür: Meydana çıkma, belirme, görünme, gözükme; belirti 

U 

Uhrevi: Ahıret âlemine (spatyoma) değgin, ait, ahiret âlemi (spatyom) ile ilgili- 

Ule ma: Alimler, bilginler, ilim sahipleri, ilmiye mensuplan. 

V 

Vareste: Kurtulmuş, ilişkisiz, azade. 

Vaz: Koşuna, (ortaya) koyma, konulma. 

Vesile: a— Yol, vasıta, b— Sebep, c— Elverişli durum. 

Vetire: Süreç; yol, üslup, tarz. 

Vücut bulmak: Oluşmak. 
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